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De zeven beproevingen (3) 

De vierde beproeving is een reusachtig schaakbord, met stukken die elkaar een 

doodklap geven wanneer ze een zet winnen. De kinderen moeten de plaats innemen 

van een schaakstuk en een spel winnen om aan de andere kant van het schaakbord 

te komen en zo hun zoektocht voort te kunnen zetten.  

 

Dit spel herinnert ons aan het schaakspel dat in De Alchemische Bruiloft van 

Christiaan Rozenkruis wordt gespeeld op de zevende dag. Christiaan Rozenkruis 

vertelt ons dat het spel dat hij zag de strijd tussen goed en kwaad verbeeldt.  

Het schaakspel in Harry Potter kunnen we in hetzelfde licht zien. Merk op dat Ron het 

spel leidt. Met andere woorden: de oude aardse persoonlijkheid speelt hier de 

hoofdrol.  

 

Harry Potter vertelt ons hier dat de aardse persoonlijkheid een sterk besef van goed 

en kwaad moet hebben. Hij moet een goed onderscheidingsvermogen hebben voor 

wat juist is en wat verkeerd. Aan het eind van het spel offert Ron zichzelf op aan de 

witte koningin, zodat Harry de koning schaakmat kan zetten. De aardse 

persoonlijkheid moet zich opofferen, opdat de nieuwe ziel zijn glorierijke tocht kan 

gaan, terug naar het vaderland. Dat is de betekenis van de woorden, ‘Hij die zijn leven 

wil geven om mijnentwil, zal het vinden’. 

 

In het Nieuwe Testament wordt dit duidelijk gemaakt door de onthoofding van 

Johannes en de komst van Jezus op het toneel. Gelukkig sterft Ron niet in dit stadium, 

maar wordt hij door de koningin alleen bewusteloos geslagen.  

De vijfde beproeving is een reusachtige trol die de doorgang bewaakt. Maar de drie 

kinderen hebben deze beproeving in een eerdere poging al succesvol doorstaan en 

hoeven dat niet over te doen. De trol is al bewusteloos. 

 

Het was alweer Ron die de trol versloeg. Hij riep een toverspreuk die de knuppel van 

de reus optilde en op diens schedel liet beuken. Hier wordt ons duidelijk gemaakt, dat 

de aardse persoonlijkheid moet leren om de neigingen en hartstochten van zijn lagere 

natuur en van zijn mentaliteit onder controle te brengen. Ron ondervindt tot zijn 

verbazing, dat hij tot grotere dingen in staat is dan hij wist. Wanneer wij in zelfovergave 

het Pad gaan, kunnen ook wij verrast zijn over wat wij kunnen bereiken.  

 


